GEBED OM HET ZIEK-ZIJN GOED TE BELEVEN

HEER,

zegen de zieken,

allen die zich bewust zijn dat zij ziek zijn

of die zich ziek voelen,

allen die pijn hebben,

allen die spoedig moeten sterven.

Zegen hen niet alleen opdat zij kunnen volharden,
zegen hen ook opdat zij leren

voor U het lijden te verdragen

en daarin een genade te zien.

Toon hun dat elk lijden zin heeft gekregen

door Uw lijden aan het kruis,

een zin die door de Vader

in de betekenis van Uw eigen lijden wordt opgenomen
en aan de verlossing van de wereld

wordt dienstbaar gemaakt.

Toon hun dat wanneer zij bereid zijn

om in Uw naam te lijden,

pijn en ziekte vruchtbaar worden,

dat Gij hen kunt gebruiken om anderen te helpen,
om de lasten van anderen te verlichten,

om wegen begaanbaar te maken

die anders onbegaanbaar zouden zijn.

Geef hun niet alleen kracht en moed,

geef hun geduld.

Geef hun tenslotte liefde voor het lijden

dat van hen gevraagd wordst,

die liefde die alleen uit Uw liefde kan ontspringen
en alleen samen met Uw liefde vrucht kan dragen,
ook wanneer deze vruchten onttrokken blijven aan het oog,
ook wanneer zij niet weten dat Gij juist die genade
die uit hun lijJden voortkomt, wilt gebruiken.

Geef hun door Uw genade



dat zij in hun ziekte zulk een liefde uitstralen

dat anderen erdoor worden ontvlamd,

zodat hun lijden in een zaal van een ziekenhuis wellicht,
ertoe bijdraagt,

het liJden van de anderen te doorstralen,

dat zij de verpleegsters en artsen die hen helpen

iets tonen wat zij tot dan toe niet hebben gekend;

en dat voor de bezoekers die bij hen komen,

de zin van het leven en sterven opnieuw ontsloten wordt.
Laat hen allen in U z6 tot rijpheid komen,

dat zij tenslotte alles dankbaar aanvaarden

als komend uit Uw hand,

en in iedere pijn iets zien dat alle pijn overstijgt:

Uw genade.

Amen.



